KERKDIENSTEN.
Centrumkerk : U bent van harte welkom in de kerk, maar u kunt ook alle diensten

on-line bijwonen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl
Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf op een ander tijdstip.

Zondag 24 september Voorganger: Ds. J. Breure uit Zwijndrecht

1 oktober. Israélzondag Voorganger: Ds. C. M. Blokland -den Hertog.

1 oktober. Jeugddienst. Spreker : Hans Borghuis

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via en te zien op
YouTube. Zoekterm: ‘Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen’.

Zondag 24 september Voorganger: Ds. Teun de Ridder uit Ochten

Zondag 1 oktober Voorganger: Mw. T. van Ooijen - van Bruksvoort uit Asperen

Vanuit zorgcentrum Ravestein

Kerkdiensten

Donderdag 21 september 15.00 uur R-K Woord-en Communieviering: Greet Severs,
voorganger en Yvonne Scholten, pianist

Donderdag 28 september 15.00 uur: Pietie Kuper, voorganger en Jorrit Meulenstee,
organist

Donderdag 5 oktober 15.00 uur: Pietie Kuper, voorganger en Marja Bongers, organist

Op woensdag 27 augustus is er De Boekenlegger op de Kom om 10.00 uur en op
donderdagavond 28 september is er om 19.30 uur een bijeenkomst, die door het
Haaftensch Mannenkoor wordt gehouden in de grote zaal van Ravestein. Op woensdag
4 oktober is er om 10.30 uur Zingend Geloven op de Horst.

We worden in deze tijd ons meer en meer bewust van de veranderingen in het
klimaat. Misschien kent u ook mensen, die in de afgelopen zomer te maken hebben
gehad met storm of overstromingen in hun vakantie. Voor degene, die het hebben
ervaren dat ze alles (tent, caravan) moesten achterlaten of dat de auto vernield was
door hagel, is het een gebeuren dat de bestaanszekerheid flink onder druk gezet
heeft. Hoe moet het dan wel niet zijn, als je huis in puin ligt met verlies van
familieleden door een aardbeving, zoals recent in Marokko en nog niet zo lang geleden
in Turkije. Zulke ervaringen maken je klein als mens, ook als je alleen de beelden op
televisie ziet. We denken vaak dat we alles kunnen regelen en doen, maar in dit alles
zijn we kwetsbaar als mensen. De uitspraak “bij leven en welzijn” is er niet voor niets
en mag best ‘afgestoft’ worden....

Met een hartelijke groet,

Pietie Kuper, geestelijk verzorger

E pkuper@szr.nl M 06 15669571

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Bij de diensten

Zondag 24 september a.s. hoopt ds. Breure voor te gaan. Zondag 1 oktober is het
Israélzondag. In de dienst zal ds. Blokland - den Hertog voorgaan. Na afloop van de
dienst op 1 oktober is er koffiedrinken voor nieuw ingekomenen.

Zieken
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Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Pierangelo Sequeri
(vert. St. Immanuel Nederland)

Huwelijksjubilea

Vijf huwelijksjubilea! 26 september hopen dhr. en mw. Oostendorp - Blauw 25 jaar
getrouwd te zijn. Op 27 september is het voor dhr. en mw. Van Gils — Tilgenkamp 40
jaar geleden dat zij in het huwelijk traden. Diezelfde dag hopen dhr. en mw. Van
Helten - Visscher te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Een dag later, op 28
september, zijn dhr. en mw. Blijven - Voshart 50 jaar getrouwd. 30 september is het
voor dhr. en mw. Vlugter — Wijnen 40 jaar geleden dat zij trouwden We feliciteren alle
echtparen en bidden hen van harte Gods zegen toe!

In Memoriam Maria Elisabeth Bogaard- van Soelen

Op zondag 10 september jl. Is van ons heengegaan Maria Elisabeth (Riet) Bogaard -
van Soelen, in de leeftijd van 79 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op
zaterdag 16 september in De Ontmoeting. Aansluitend is zij begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Lange Akker. Het In Memoriam volgt in de volgende Kerk Roept.
We bidden haar man, kinderen en kleinkinderen Gods kracht en troost toe op de weg
verder.

Vrouwenkring Hadassa

Dinsdag 3 oktober is een avond van vrouwenkring Hadassa. Tijdstip: 20.00-22.00 uur
(Inloop vanaf 19.30 uur). Leiding: ds. Carolina Blokland - den Hertog. Van harte
welkom!

Bijbelgesprekskring

Dinsdag 3 oktober komt de bijbelgesprekskring bijeen in zaal 2 van De Ontmoeting.
We spreken met elkaar n.a.v. hoofdstuk 1 uit het boekje ‘Tegen de Stroom in’, van
Eveline van Staalduine — Sulman. Leiding: ds. Carolina Blokland - den Hertog.
Tijdstip: 10.30-11.45 uur.

Doop - en belijdeniskring

Donderdag 21 september start de doop- en belijdeniskring. Wil je dit seizoen graag
belijdenis doen, je laten dopen, meer leren over het geloof of je geloofskennis weer
eens opfrissen? Dan is deze kring iets voor u/jou. Op de donderdagavond, ongeveer
om de twee weken, kom je met anderen samen om de belangrijkste zaken met
betrekking tot het christelijk geloof en leven te bespreken. We maken gebruik van het
boek 'Discipelschap’ van ds. L. M. Vreugdenhil. Locatie: zaal 2, De Ontmoeting.
Tijdstip: 20.00-21.30 uur. Leiding: ds. Carolina Blokland - den Hertog en Hans
Vleugel. Meer info en opgave: cmdenhertog@gmail.com

In gesprek met twintigers/dertigers
Wat is het mooi dat steeds meer twintigers en dertigers zich verbonden weten met
onze gemeente! Een gevarieerde groep: sommigen zijn met de opleiding bezig,
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anderen net of alweer een poos aan het werk, sommigen single, anderen zoekend in
een relatie, pas getrouwd of bezig met de voorbereidingen voor hun trouwdag. We
willen jullie heel graag met elkaar in contact brengen en horen wat jullie bezighoudt
en waar jullie binnen onze gemeente behoefte aan hebben als het gaat om Vorming &
Toerusting en ontmoeting. Maandag 2 oktober willen we met jullie in gesprek gaan in
de Consistoriekamer (van 20.30-22.00 uur) om vervolgens te kijken hoe we verder
gaan met wat jullie op tafel leggen. Van harte uitgenodigd! Leuk om jullie te
ontmoeten.

ZWO

Op 4 november hopen we een markt te houden in de Ontmoeting van 11.00 - 15.00
waarbij spullen worden verkocht die zijn ingebracht door mensen die hun creatieve
producten ( bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, ceramiek, houtbewerking,
fotografie, brei- of haakwerk etc.) of productieve waren ( denk aan bijv. zelfgemaakte
jams, sappen, advocaat, bier, etc.) willen doneren om geld in te zamelen voor Shade.
We hebben al wat inbreng maar we houden ons aanbevolen voor meer. Misschien zijn
er mensen die een kleine workshop zouden willen geven?

Verder zijn we op zoek naar puzzels en gezelschapsspelen.

Voor informatie kunt u bellen naar : Arendien van Putten (06-12456487)

Tenslotte

We kijken met grote dankbaarheid terug op het startweekend. Wat was het een
prachtige start van het seizoen. We stonden stil bij het gebed van Paulus uit Efeziérs
3:14-21 (NBV21). Een gebed om op de lippen te nemen, om God mee te eren en
elkaar mee te dienen. Ik reik het ook graag op deze plek aan.

‘Daarom buig ik mijn knieén voor de Vader,

die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.
Moge Hij vanuit zijn rijke luistert u innerlijke kracht

en sterkte schenken door Zijn Geest,

zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,

en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte te begrijpen,

ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt

bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus,

van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid.

Amen.’

Hartelijke groet,
Ds. Carolina Blokland - den Hertog

cmdenhertog@gmail.com / 06-34401945

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van
€1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel.
Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB
000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van
“collectebonnen”, ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u
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krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT
Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept kunt u doorgeven aan

Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt uiterlijk maandag 25 september 2023
sturen naar Dicky Heinen e-mail dhheinen@hetnet.nl
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